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Verwelkoming	  	  

Kruisteken	  

Lichtritus	  

Vraag	  om	  vergeving	  
 Goede God, ik was niet lief, 
blijf ik toch je hartendief. 
‘k Maakte fouten nu en dan, 
‘k hoop dat je vergeven kan! 

Openingsgebed	  

Eerste	  lezing	  
 Het is weer zover, het is weer advent. 
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt. 
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend: 
licht zal er komen, licht in ons land. 
 Wat een geluk en zing het maar luid: 
 lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 
 
 Het is weer zover, het is weer advent. 
Kijk eens, de tweede kaars gaat aan. 
Een lied over licht, een lied dat je kent, 
laat het maar horen, hef het maar aan. 
 Wat een geluk en zing het maar luid: 
 lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 
 
 Het is weer zover, het is weer advent. 
Drie wordt een vuur, dag kaarsje drie, 
en hoe je ook heet en wie je ook bent, 
blijf waar je bent, want Jezus komt hier. 
 Wat een geluk en zing het maar luid: 
 lichtje, ga nimmer, ga nimmer meer uit. 

Evangelie	  Lucas	  3,	  10-‐16	  
 
Priester: 
Voordat het verhaal begint, maken we drie kruisjes: 
 Op het voorhoofd   Jezus, ik denk aan jou. 
 Op de mond       Jezus, ik spreek over jou. 
 Op het hart       Jezus, ik hou van jou. 

Korte	  duiding	  door	  de	  priester	  
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Geloofsbelijdenis	  

Voorbeden	  
 Wij geloven dat het kan 
een mooie wereld, mooie wereld 
Wij geloven dat het kan 
een wereld vol van houden van! 

Gebed	  over	  de	  gaven	  

Onze	  Vader	  

Vredewens	  

Lam	  Gods	  

Communie	  

Communielied	  
 Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij, 
in woorden en klank maar daar blijft het niet bij. 
Straks zie je ons wroeten, we pogen steeds weer 
die droom waar te maken, en ’t lukt min of meer. 

 
 De Sint is gekomen en riep ons weer toe: 
blijf samen geloven, hou stand, word niet moe. 
Heb oog voor het kleine, in jou en in mij, 
dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij. 
 
 De Sint was weer bij ons, hij riep ons weer toe: 
blijf samen geloven, hou stand, word niet moe.  
Durf delen je mantel, en warm je bij mij, 

    dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij. 
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Bezinning	  na	  de	  communie	  

Slotgebed	  
 
Wij bidden allen samen: 
 
God onze Vader, 
met groot en klein waren wij bijeen 
om ons voor te bereiden op het komende kerstfeest, 
waarop wij ons met dankbaarheid herinneren 
de geboorte van Uw Zoon Jezus. 
Wij danken U om Hem, 
die net als de kaarsen op onze krans 
licht wil zijn voor alle mensen. 
Wij danken U om het groen van de krans, 
waarmee aan ons allen een teken is gegeven 
van hoop op leven 
door de geboorte van het kind Jezus. 
Geef het ons, dat wij het groen van de krans 
en het licht van de kaarsen meedragen in ons hart. 
Amen.  
	  

Zending	  en	  zegen	  
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Een	  toekomst	  zonder	  armoede	  
Niemand kiest voor een toekomst in armoede niet voor zichzelf noch voor zijn kinderen of kleinkinderen.  En toch…  1 
op 7 mensen in ons land leeft in armoede. Durven zij dromen van een betere toekomst? Vooral op het vlak van wonen, 
vervoer en gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen ontbreken waardoor mensen in 
armoede het extra moeilijk hebben. Daarom voert Welzijnszorg campagne in 2015, daarom hopen we ook dat jij 
meedoet.   
	  

Daarom vragen wij: 
• Een toekomst met en voor mobiliteit: betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 
• Een toekomst in goede gezondheid: middelen voor bewegings– en voedingsdeskundigheid op maat van 

mensen in armoede 
• Een toekomst in een thuis: een ambitieus renovatieprogramma voor de private- en sociale huurmarkt 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
In	  naam	  van	  Bezorgd	  Om	  Mensen	  danken	  wij	  jullie	  voor	  het	  speelgoed	  dat	  jullie	  meebrachten!	  
	  


